
Hoofdstuk 4. Het Evangelie – onze redding 

Johannes 3:14-18; 

Johannes 3:36; 

2Korinthe 5:14-21 

Wat een zegen is het, dat na de zondeval God Zich niet van de mens heeft afgekeerd, 

maar hem in Zijn genade opzoekt. Het heeft alles te maken met Gods opofferende liefde 

die tot uitwerking komt in het geven van Zijn Zoon! 

Gods doel A 

Gods liefde gaat naar je uit en Hij heeft een doel met je leven. 

Welk doel? 

Romeinen 5:1b ; 

1Korinthe 10:31 ; 

Johannes 3:16 en Johannes 10:10b 

Als dit Gods doel is, hoe kan het dan dat de meeste mensen dit niet kennen? 

Ons probleem B 

God heeft ons gemaakt naar Zijn beeld om met en voor Hem te leven. Hij maakte ons echter niet 

als robots die Hem automatisch liefhebben en gehoorzamen; Hij gaf ons een wil en vrijheid om 

te kiezen. 

Wij kozen tegen God en volgden liever onze eigen weg. De Bijbel noemt dit zonde. 

Wat lezen we hierover in 

Romeinen 3:23 ; 

6:23 en 5:12 ? 

Zonde is dus niet wat we – in ons hedendaags spraakgebruik – jammer vinden; nee zonde is 

jammer-lijk, want het wil zeggen dat je niet overeenkomstig de wil van God, je Schepper, leeft, 

maar doet naar je eigen gekozen maatstaven 

( Jesaja 53:6b ). 

https://www.meindertsmaservie.nl/wp-content/uploads/Fundamentenstudie_chr_geloof_h_Evangelie.pdf


1Johannes 3:4 benoemt zonde kort en krachtig: wetteloosheid (anomia): alles dus wat tegen 

Gods wet/regelgeving – waarvan de Tien geboden (uitgelegd naar de diepe zin) de kern zijn – 

ingaat. 

Het resultaat in beeld gebracht: 

Door de eeuwen heen hebben mensen geprobeerd op diverse manieren de kloof te 

overbruggen. Onze pogingen hadden geen succes… 

Wat zegt de Bijbel hier namelijk over? 

Spreuken 14:12 ; 

Jesaja 59:2 

In beeld: 

Er is maar één echte oplossing voor het probleem van zonde en scheiding. 



Gods oplossing: Jezus Christus en het kruis C 

God heeft de kloof die ons van Hem scheidt, overbrugd. 

Lees Johannes 3:16 . 

God had de wereld zo lief dat Hij Zijn eigen Zoon gaf. 

Wat houdt het geven van God van Zijn Zoon in? 

Jesaja 53:5,6 ; 

Jezus’ bloed: d.w.z. Zijn offerdood aan het kruis. 

Wat is het doel? 

Johannes 3:16 ; 

Johannes 14:6 ; 

Romeinen 3:25a ; 

Efeze 1:7 (zie punt A-1 ) 

Na Jezus’ lijden en sterven voor de zonden stond Hij weer op uit de dood – 

Mattheüs 16:21 

In beeld: 

God heeft een weg bereid. Dit vraagt om een keuze. 

https://www.meindertsmaservie.nl/index.php/fundamenten-h/#aaa


Onze reactie: Christus aannemen D 

God geeft Zijn Zoon met als doel dat wij weer tot God kunnen komen en eeuwig leven 

ontvangen. 

Hoe kom je nu concreet bij God? 

Johannes 1:12 en Johannes 3:16 

(geloven heeft te maken met: vertrouwen, ja meer, met: zich toevertrouwen aan). 

Wat voegt Johannes 3:18b ten overvloede toe als waarschuwing? 

In beeld: 

Is er een goede reden waarom je op dit moment Jezus Christus niet zou kunnen 

aannemen? 

Hoe doe je dat? E 

Hoe neem je Christus aan? 

Erken berouwvol dat je een zondaar bent (iemand die zijn eigen weg gaat). 

Wees bereid je zonden de rug toe te keren. 

Geloof dat de Heere Jezus Christus voor zondaren aan het kruis gestorven is en dat Hij weer 

uit het graf opstond. 

Vraag in gebed of de Heere Jezus jouw Redder (Zaligmaker) en Heer(e) wil worden (je 

zonden wil vergeven en de regie over je leven overneemt). 



Concreet kun je bidden (als voorbeeld): 

Heere Jezus, 

Ik erken met berouw dat ik een zondaar ben en vergeving nodig heb. Dank U dat U voor de 

zonden aan het kruis bent gegaan. Heere, ik wil graag delen in Uw kruis-betaling en ik vraag 

of U mijn Redder en Heer(e) wilt worden. 

Of: 

Heere God, 

Dank voor Uw liefde dat U Uw Zoon voor zondaren aan het kruis hebt gegeven. Berouwvol 

erken ik zondaar te zijn. Laat toch Uw Zoon mijn Redder en Heer(e) worden en vergeef mijn 

zonden op grond van Zijn volbrachte werk aan het kruis. Wilt U mij voortaan leiden en zo 

veranderen dat ik word zoals U in Uw Bijbel laat zien. 

Heb je dit echt gemeend gebeden? 

Gods verzekering: Zijn Woord F 

Als je dit echt gemeend aan God gebeden hebt, wat ben je dan nu geworden? 

Johannes 1:12 

Wat is de verzekering die God geeft in 

Romeinen 10:13 ; 

1Johannes 5:11-13 ? 

Wat leren we nog in Efeze 2:8,9 ? 

Het aannemen van Christus is verbonden met wat de Bijbel wedergeboorte of nieuwe geboorte 

noemt 

(eigenlijk: nieuwe verwekking): uit God geboren in Zijn huisgezin 

Johannes 1:12 ) 

Dank God dat je nu Zijn kind bent geworden! En vertel aan je naasten dat je deze keus hebt 

gedaan. 



Vervolg G 

Je staat aan het begin van een nieuw leven in en met Christus. Om deze relatie uit te bouwen, 

de volgende punten: 

Lees elke dag je Bijbel om God beter te leren kennen en te leren hoe met Hem te leven. 

Praat elke dag met God in gebed. 

Houd het Evangelie niet voor jezelf, maar vertel ook anderen over God en de Heere Jezus. 

Kom samen, heb onderling contact en zet je in met andere christenen in een kerk waar de 

Bijbel centraal staat en Jezus Christus als Heer/Heere en Heiland beleden wordt. 

De Heere Jezus heeft beloofd, toen Hij opvoer naar de Vader in de hemel: 

En zie, Ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld 

( Mattheüs 28:20 ). 

Op grond van deze belofte kun je bidden: 

Wees ook met mij, zoals U belooft. 

Hij zal het doen! 

Voorbeeld van een evangeliserende brief o 

– C.H. Spurgeon 

To [Ministers’ Children]. WESTWOOD, June 19 , 1890. 

O Lord, bless this letter! 

MY DEAR ____ , 

I was a little while ago at a meeting for prayer, where a large number of ministers were gathered 

together. The subject of prayer was “ our children.” It soon brought the tears to my eyes to hear those 

good fathers pleading with God for their sons and daughters. As they went on entreating the Lord to 

save their families, my heart seemed ready to burst with strong desire that it might be even so. Then I 

thought, I will write to those sons and daughters, and remind them of their parents’ prayers. 

Dear ____ , you are highly privileged in having parents who pray for you. Your name is known in the 

couts of heaven. Your case has been laid before the throne of God. 

Do you not pray for yourself If you do not do so, why not? If other people value your soul, can it be right 

for you to neglect it? All the entreaties and wrestlings of your father will not save you if you never seek 

the Lord yourself. You know this. 



You do not intend to cause grief to dear mother and father, but you do. So long as you are not saved, 

they can never rest. However obedient, and sweet, and kind you may be, they will never feel happy 

about you until you believe in the Lord Jesus Christ, and so find everlasting salvation. 

Think of this. Remember how much you have already sinned and none can wash you but Jesus. When 

you grow up, you may become very sinful, and none can change your nature, and make you holy but 

the Lord Jesus, through His Spirit. 

You need what father and mother seek for you, and you need it now . Why not seek it at once? I heard a 

father pray, “Lord, save our children, and save them young .” It is never too soon to be safe; never too 

soon to be happy; never too soon to be holy. Jesus loves to receive the very young ones. 

You cannot save yourself, but the great Lord Jesus can save you. Ask Him to do it. “He that asketh 

receiveth.” Then trust in Jesus to save you. He can do it, for He died and rose again that “whosoever 

believeth in Him might not perish, but have everlasting life.” Come and tell Jesus you have sinned; seek 

forgiveness; trust in Him for it, and be sure that you are saved. 

Then imitate our Lord. Be at home what Jesus was at Nazareth. Yours will be a happy home, and your 

dear father and mother will feel that the dearest wish of their hearts has been granted them. 

I pray you to think of heaven and hell; for in one of those places you will live for ever. 

Meet me in heaven! Meet me at once at the mercy-seat. Run upstairs and pray the great Father, 

through Jesus Christ. 

Yours very lovingly, 

C. H. SPURGEON. 


